
Jurjen Wiersma houdt in Goede machten een pleidooi voor een “ethiek van de immoraliteit”, dat wil 
zeggen, een ethiek die de traditionele moraal wil ontmaskeren. Daarbij wil hij in de voetsporen treden 
van de Duitse filosoof Nietzsche die einde 19de eeuw opriep tot een herwaardering van alle waarden. 
 Zo keert de auteur zich tegen een dominante ethiekbenadering, het utilisme, die probeert vast te 
stellen wat voor de meeste mensen het grootste nut oplevert én met welke middelen dat nut kan 
worden bereikt. De onwenselijkheid van deze benadering komt volgens Wiersma bij uitstek tot 
uitdrukking in de buitenlandse politiek van de VS, waar plat eigenbelang regeert. 
 De auteur pleit voor een ethiek van verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid die betekenis heeft 
voor zowel het persoonlijke als het maatschappelijke leven. In dit verband bekritiseert hij de klacht van 
het kabinet Balkenende over te veel collectieve verantwoordelijkheid. 
 Wiersma plaatst de “goede machten” tegenover de “boze en broze wereld” en geeft enkele 
interessante voorbeelden, bijvoorbeeld de schrijver Primo Levi en de theologe Dorothee Sölle. Als 
belangrijkste taak van de ethiek noemt hij die van luis in de pels. 
 Goede machten is een leuk, actueel en inspirerend boek over eigentijdse christelijke ethiek. Deze 
christelijke ethiek blijkt echter zo open geformuleerd dat die ook interessant kan zijn voor wie minder 
met kerk en christendom op heeft. 
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