
Wat was er eerst, de mens of de stok? Het eerste werktuig van de 

mens zou een stok zijn geweest, maar zonder die stok om mee te slaan 

was hij geen mens geworden. Met iedere nieuwe techniek staat een 

nieuwe mens op. Een mens die anders doet, en ook anders denkt. Niet 

alleen omdat de techniek van het schrift, de trein en de computer stuk 

voor stuk nieuwe metaforen werden om de wereld te begrijpen, maar 

vooral omdat de wereld er telkens echt door verandert. 

In Een stok om mee te denken verzamelde Coen Simon uit de geschiede-

nis van de filosofie de mooiste gedachten over de nieuwste 

technieken. Van het schrift van Plato tot het internet van Floridi, van 

de kruik van Heidegger tot het panopticon van Foucault, van de 

logistiek van De Botton tot de camera van Sontag. 


