Op 15 november 2004 ontving de auteur van Behoorlijk ondernemingsbestuur de publieksprijs van de
Orde van organisatiedeskundigen en -adviseurs. Terecht. Het boek geeft een heel aardig inzicht in de
wereld van het grote bedrijfsleven, dat ook voor geinteresseerden in bedrijfsethiek de moeite waard is.

Pruijm onderzoekt de oorzaken van de grote boekhoudschandalen bij Enron en later ook bij Ahold,
die hebben geleid tot wantrouwen in de manier waarop managers bedrijven besturen. Maar hij gaat
ook uitgebreid in op mogelijke oplossingen van dit probleem, met name in Nederland.

Als hoofdoorzaak ziet de auteur de “besmettelijke hebzucht” van de leidinggevenden. Markant
voorbeeld vormt het Amerikaanse Enron management dat in 2000 70% van de winst als extra
beloning in eigen zak stak.

Er is echter meer aan de hand. Hoe hebben graaiende directeuren dan hun gang kunnen gaan,
vraagt Pruijm zichzelf af. Hij wijst onder andere op de huidige bedrijfscultuur, waarin
winstmaximalisatie centraal staat en almachtige president-directeuren de lakens uitdelen. Maar ook
het algemene vertrouwen in alsmaar hogere beursnoteringen heeft veel kritische zin afgestompt.

Een andere, belangrijke reden is de controle en beoordeling van het bedrijfsleven door
accountants, commissarissen en beursanalisten. Accountants bijvoorbeeld adviseren op het gebied
van creatief boekhouden, maar tegelijkertijd controleren ze diezelfde boekhouding. Omdat de
adviestaak veel meer opbrengt dan de controletaak zijn hun controles vaak weinig kritisch.

In verband met de Nederlandse situatie blijkt Pruijm bezorgd over de mate van vrijblijvendheid bij
de bewaking van de goede zeden. Vrijwillige gedragscodes ziet hij slechts als een eerste begin, want
alleen verplichtende maatregels zullen de betrokkenen bij de les houden.
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