
Vandaag leven we in een maatschappij waarin blijkbaar alles kan en alles mag. Ieder moet maar voor 
zichzelf uitmaken wat hij het beste vindt. Als christen kunnen en mogen we daar eigenlijk niet in 
meegaan, maar moeten we het verschil durven te maken. Wordt het niet hoog tijd dat we als 
christenen opnieuw de klemtoon leggen op onze eigenheid en ons duidelijk profileren vanuit het 
evangelisch ideaal, zonder daarom als sociale zuurpruimen al wat vandaag in onze maatschappij 
leeft, te verwerpen en te veroordelen?  
 
Christenen staan vandaag voor heel wat nieuwe uitdagingen: vanuit de bevrijdende boodschap van 
het christelijk geloof de mensen nemen zoals ze zijn en hen in hun soms gebroken situatie nabij zijn, 
maar tegelijkertijd duidelijk de kracht van de christelijke overtuiging blijven tonen, niet als norm, maar 
als mogelijkheid en uitnodiging. 
 
Roger Burggraeve is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven waar hij vakken ethiek, geloof en 
zingeving doceert. 
Hij is medeoprichter en voorzitter van het Centrum voor Vredesethiek KU Leuven. Hij is lid van allerlei 
werkgroepen en commissies rond ‘ethiek, samenleving en levensbeschouwing’. Daarnaast is hij 
deeltijds medewerker van het nationaal Centrum Eigentijdse Jeugd te Dilbeek. 
 
Dit boek schreef hij samen met Ilse Van Halst, journaliste van kerk en Leven. 
 
[Achterflaptekst: Al de vragen van ons leven: Een ethiek voor het dagelijkse leven, R. Burggraeve en I. Van Halst, Tielt 
(Uitgeverij Lannoo) 2005.] 


