Onder de noemer van Normen en Waarden bloeit de belangstelling voor moraal. Politici, columnisten,
ingezonden-brievenschrijvers, iedereen doet mee. Ineens mag moraal. Sinds de wisseling van de
wacht in 2002. Of is 'fatsoen moet je doen' ook maar een mode? Krijgen cynisme en pessimisme
straks toch weer de overhand?

In Ongeschreven Wet doet Gerard Burger verslag van zijn zoektocht naar wat moraal eigenlijk is. Na
bezoeken aan de taalkunde, de sociologie, psychologie, biologie, rechtswetenschap en filosofie,
meent hij het eigen karakter, de mechanismen, de logica en de betekenis van moraal te hebben
ontdekt. In een doorwrocht maar toegankelijk betoog stelt hij zijn visie tegenover de scepsis en het
cynisme waar wetenschappers, politici en andere opiniemakers altijd weer toe neigen.

Tegenover wereldwijs pessimisme stelt hij geen wereldvreemd optimisme. De derde optie is: moraal.
Kwaliteit van leven is wat we er zelf van maken. Aan-spreekbaar willen zijn, verantwoordelijkheid
aanvaarden - in het redelijke - daar wacht de winst.

Gerard Burger (Rotterdam, 1939) was tot 1974 predikant. Daarna werkte hij als beleidsadviseur
minderheden bij de Gemeente Rotterdam.

[Achterflaptekst: Ongeschreven wet: Een zoektocht naar moraal, G. Burger, Zoetermeer (Uitgeverij Meinema) 2003.]



