
In Ongeschreven wet gaat de auteur op zoek naar wat moraal nu eigenlijk is. Hij stelt vast dat het een 
zekere glibberigheid bezit: het blijkt vaag en moeilijk te vatten. Een belangrijke reden hiervoor is dat 
we moraal niet zomaar uit een laatje kunnen trekken. Het is een “ongeschreven wet” die we, samen 
met anderen, in het eigen leven moeten ontdekken. 
 De zoektocht naar moraal voert langs meer dan een weg. Zo onderzoekt Burger diverse 
invalshoeken, bijvoorbeeld: psychologie (het geweten), sociologie (veel privé-moraal blijkt 
maatschappelijk bepaald), evolutieleer (biologische wortels van de moraal) en het recht (moraal en 
recht zijn niet hetzelfde). Ook de relatie tussen moraal en onder andere filosofie en geloof komt aan 
bod. 
 Burger wil de lezer prikkelen tot gevoeligheid voor moraal in het eigen bestaan en slaagt daarin. 
Moraal is volgens hem een individuele, persoonlijke aangelegenheid die de mens in staat stelt zijn 
leven naar zijn hand te zetten en om te gaan met de eigen mogelijkheden. Dat gebeurt ergens “tussen 
mistroostig pessimisme en stupide optimisme”. 
 Ongeschreven wet is een goed geschreven, heldere inleiding. De tekst is soms pittig, maar in het 
algemeen prima leesbaar. 
 
Ongeschreven wet. Een zoektocht naar moraal, G. Burger 
 


