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1 Wat zijn mensenrechten?

2 Mensenrechten als crisisfenomeen

3 Het morele minimalisme van de mensenrechten

4 Badiou’s morele schijnmaximalisme

5 Het vrijheidsperspectief van de mensenrechten

6 Het waardigheidsbegrip als grondslag van de mensenrechten
7 Narcisme en arrogantie van de mensenrechten

8 Afwijzing, tolerantie en interesse

9 Anorganische solidariteit
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Recht en gevoeligheid

Het ideaal van de vrijheid en het einde van moraal en politiek
Het vermeende beledigings- en kwetsrecht

Mills ‘werkelijke moraal van de openbare discussie’

Recht en belang van kritiek (eindige en oneindige kritiek)
Criticisme en cultuurrelativisme

De paradox van de idealisering
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