FILOSOFEN HEBBEN EEN HEKEL AAN ETEN. BIUNA GEEN ENKEL ONDERWERP GAVEN ZE IMMERS ZO WEINIG
AANDACHT ALS VOEDING. SINDS WIJSGEREN HET VERSCHIL TUSSEN LICHAAM EN GEEST VERZONNEN, WERD
NADENKEN OVER KAUWEN EN SLIKKEN EN VERTEREN EN KAKKEN TOCH NET IETS MINDER EDEL GEVONDEN DAN
PEINZEN OVER DE VRIJE WIL OF HET AANWIJZEN VAN DE CATEGORISCHE IMPERATIEF.

En wij zitten met de ellende. Mensen zoeken massaal hun weg door het voedsellandschap, maar
zonder filosofische landkaart moet iedereen een eigen route vinden ... en we zijn flink verdwaald. Hoe
verklaar je anders dat er steeds meer vegetariérs én steeds meer vlieeskippen zijn; dat hipsters
kwijlen over goddelijke gojibessen, terwijl hippies vechten voor kromme komkommers; en dat
bestsellerlijsten vol staan met bourgondische kookboeken naast sobere dieetschriftjes?

Toch is er hoop. Veel geleerden schreven namelijk wel iets over eten. Vaak een bijzin of een
voetnoot, maar meer dan noppes. Verlichte kost onderzoekt wat grote denkers dachten over voedsel
én wat hun ideeén voor ons betekenen. Wist je dat Thomas More de bio-industrie heeft uitgevonden?
Dat Socrates een slim plan tegen epidemisch overgewicht had?

Of dat John Locke het beleid van Monsanto bedacht? Verlichte kost is de smakelijke eerste stap naar
een échte voedselfilosofie.



