Inleiding

Het gezichtspunt voor mijn
schrijverswerkzaamheid

Eerste deel

De dubbelzinnigheid of dupliciteit in heel het
schrijverschap: of de schrijver een esthetisch
schrijver is dan wel een religieus schrijver

A.

De verklaring: dat de schrijver religieus schrijver

is en was

Tweede deel. De hele schrijverswerkzaamheid beschouwd,
en wel vanuit het gezichtspunt dat de schrijver religieus
schrijver is

Hoofdstuk I
A. De esthetische productiviteit. Waarom er met esthetische
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productiviteit begonnen werd, of: wat deze productiviteit in het licht

van het geheel begrepen te betekenen heeft
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Dat ‘de christenheid’ een ontzaglijke
zinsbegoocheling is
Dat je, als het je waarachtig moet lukken
een mens naar een bepaalde plek te
leiden, er allereerst voor moet zorgen
hem op te zoeken waar hij is, en daar te beginnen
De zinsbegoocheling dat religiositeit en
christendom dingen zijn waarbij je pas
je toevlucht zoekt wanneer je ouder wordt
Dat je, ook al wil een mens niet mee naar
waar je hem tracht te leiden, toch een ding
voor hem kunt doen: hem dwingen aandachtig
te zijn
Dat heel de esthetische productiviteit in het
licht van het geheel van de productiviteit
bezien een bedrog is, hetgeen toch op een
bijzondere manier moet worden begrepen
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Hoofdstuk II. De ongelijkheid van mijn persoonlijke existeren
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Het persoonlijke existeren in relatie tot de
esthetische productiviteit

Het persoonlijke existeren in relatie tot de
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Hoofdstuk III. De rol van de Voorzienigheid in mijn
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‘De enkeling’. Twee ‘notities’ betreffende mijn
schrijverswerkzaamheid

Voorwoord
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werkzaambheid tot ‘de enkeling’
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Bij de ‘Twee notities’. Naschrift (maart 1855)
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De rekenschap
Een bijblad
Mijn positie als religieus schrijver in ‘christenheid’, en
mijn tactiek

1. Mijn positie
2. Mijn tactiek

De gewapende neutraliteit

‘De gewapende neutraliteit’ of mijn positie als
christelijk schrijver in de christenheid
Nawoord van Richard Purkarthofer
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