
Voorwoord 9  
 
Inleiding 17 
 
1 Het tijdperk van zelfgenoegzaamheid 21  
 
2 Het tijdperk van de filosofie 33  
 
3 Over relaties: Confucius en het alsof-ritueel 41  
 
4 Over beslissingen: Mencius en de onberekenbare wereld 75  
 
5 Over invloed: Lao Zien de schepping van werelden 109 
 
6 Over vitaliteit: de Innerlijke training en leven als een geest 143 
 
7 Over spontaneïteit: Zhuang Zi en een transformerende wereld 167  
 
8 Over menselijkheid: Xun Zi en de ordening van de wereld 191  
 
9 Het tijdperk van mogelijkheden 213 
 
Dankbetuiging 231  
 
Bronnen en aanbevolen literatuur 233  
 
Over de auteurs 237 
 


