
Over talen van de liefde gaat het in dit boek. Hoe terecht het meervoud ‘talen’ is, blijkt zonneklaar uit 
de veelkleurige bijdragen die erin opgenomen zijn. In de geschiedenis van het westerse denken en 
dichten zijn vele en diverse talen van de liefde voorgesteld. We vinden die voorstellen bij filosofen, 
theologen en schrijvers, van Plato tot Hannah Arendt, van Paulus tot Karl Barth, van Sappho tot 
James Joyce. In dit boek treffen ze elkaar: filosofen die de relatie tussen liefde en kennis 
onderzoeken, theologen die de betekenis van de bijbelse uitspraak ‘God is liefde’ analyseren, 
literatoren die verkenners van het intieme zijn en nieuwe talen van de liefde ontwikkelen. 
 
De veertien bijdragen in dit boek zijn ondergebracht in twee rubrieken van ieder zeven hoofdstukken: 
Literair en Theologisch & Filosofisch. Ze zijn geschreven door de filosofen Hans Achterhuis, Mare De 
Kesel en Christoph Baumgartner; de theologen/religiewetenschappers Bob Becking, Martien E. 
Brinkman, Johan Goud en Matthea Westerduin; de neerlandici Elsbeth Etty en Jaap Goedegebuure; 
de literatoren Maarten van der Graaff, Arnon Grunberg, Oek de Jong, Willem Jan Otten en Marjoleine 
de Vos. 
 
Johan Goud was van 1999 tot 2015 hoogleraar aan de Universiteit Utrecht vanaf 2009 met de 
leeropdracht ‘Religie en zingeving in literatuur en kunst’. Hij publiceerde en redigeerde vele boeken 
en artikelen op het terrein van (godsdienst) filosofie en theologie. Dit boek is het zesde en laatste van 
een in 2010 gestarte reeks over literatuur en levensbeschouwing; het bevat zijn afscheidscollege 
‘Door woorden gekust. Over lezen als liefhebben’. 
  


