
Antonio Damasio laat in dit baanbrekende boek zien dat het bewustzijn in wezen een biologisch 
proces is dat zich in de hersenen voltrekt, en hij verklaart de wijze waarop dit gebeurt. Het 
evolutionaire perspectief dat hij ontvouwt, heeft geleid tot een radicale en fundamentele omslag in het 
denken over ons bewustzijn. 
‘Wie écht iets wil weten over het biologische wonder dat ons brein is, moet Damasio lezen. *****’ 
Dagblad van het Noorden 
 
‘Het wonderbaarlijke van Damasio’s boek is datje ervan overtuigd bent datje de hersenen kunt volgen 
terwijl ze bezig zijn de individuele werkelijkheid te scheppen die het wezen van het zelf is.’ 
V.S. Naipaul, Nobelprijswinnaar 
 
‘Diepzinnig, fijnzinnig en verfrissend. ****’ 
NRC Handelsblad 
 
Antonio Damasio is als hoogleraar neurowetenschap verbonden aan het Dornsife Neuroimaging 
Center en directeur van het Brain and Creativity Institute van de Universiteit van Zuid-Californië. Van 
hem verschenen bij Wereldbibliotheek ook De vergissing van Descartes (1998), Ik voel dus ik ben 
(2003) en Het gelijk van Spinoza (2010). 


