Dit boek is bedoeld voor lezers die niet hoeven te worden overtuigd van de juistheid
van de evolutietheorie. Darwin had ongetwijfeld gelijk. Maar hebben we het
darwinisme ook grondig doordacht als iets wat echt bij ons hoort? De auteur nodigt
uit om naar antwoorden te zoeken op de vraag: ‘Wat betekent de evolutietheorie nu
eigenlijk voor wat ik van mijzelf en van anderen mag verwachten?’ De titel Spel van
replicatoren verwijst naar de genen en memen die ons gedrag en onze
mogelijkheden voor een belangrijk deel determineren. Genen erf je van je ouders; ze
bestemmen ons tot passanten die biologische eigenschappen doorgeven in een
evolutionair proces dat al 3,8 miljard jaar aan de gang is. Memen zijn ideeén die zich
grotendeels onbewust in ons brein nestelen via leerprocessen en imitatie; ze
bestemmen ons tot doorgevers van culturele kenmerken in een evolutionair proces
dat slechts enkele miljoenen jaren geleden een aanvang nam.

Een consequent darwinistische interpretatie van deze processen zou kunnen leiden
tot matiging van ambitieuze pretenties voor de menselijke soort. We zijn minder vrij
dan we onszelf graag wijsmaken.
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